
 
EINDELOOS BESTAAN   -  

 
 

Van jouw ogen bleef ik dromen, daar was geen houden aan 
 
en jouw lippen moest ik kussen in een eindeloos bestaan... 
 
 
Jouw verlangens moest ik weten, tussen de aarde en de maan 
 
door ‘n heelal vol met sterren, op een eindeloze reis 
 
Waardoor wij samen vliegen op een tomeloze wijs..... 
 
 
Van jouw ogen bleef ik dromen, daar was geen houden aan 
 
en jouw lippen moest ik kussen in een eindeloos bestaan.... 
 
 
En jouw lippen zou ik kussen, als de zin van het bestaan 
 
Met jou verlangens blussen om weer verder te gaan..... 
 
 
Maar komt er dan een dag, dat je verder zou gaan vliegen 
 
Naar een andere ster met een groter licht….. 
 
 
Alweer gezwicht, voor een nieuwe reis 
 
Met een onbekende wijs en een ander gezicht.... 
 
  
Van jouw ogen bleef ik dromen, daar was geen houden aan.. 
 
En jouw lippen zou ik kussen in een eindeloos bestaan.. 
 
Van jouw ogen bleef ik dromen, daar was geen houden aan.. 
 
En jouw lippen zou ik kussen in een eindeloos bestaan.. 
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